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********* BN/DE STEM 
ONTWIKKELINGS- PRIJS******** 
Bij deze wil ik meteen de kans aangrijpen 
om iederen te bedanken voor hun moeite 
om een reactie te plaatsen op de website 
van deze krant. Ik ben erg onder de indruk! 
Elke aanmoediging had hopelijk evenveel 
effect op het BN/ De Stem als op mij, dan 
komt het allemaal goed! Het is echt heel fijn 
om zulke lieve positieve woorden te kunnen 
lezen, het geeft mij nóg meer energie om 
door de gaan en moeilijke momenten (want 
die zijn er natuurlijk ook!) te confronteren. 
Soms lijkt het hele systeem waarin een 
gemeenschap al San Martin zich bevindt zo 
ingewikkeld dat het moeilijk is te weten wáár 
eerst te beginnen en hóe dan. Het is ook 
niet mijn territorium, het is het territorium 
van mensen die toch onvermijdelijk een 
andere kijk op de wereld hebben en 
uiteindelijk zélf meer verantwoordelijk zijn 
dan ik. Het enige wat ik kan doen is 
assistentie geven daar waar de lokale 
mensen het nodig hebben volgens hun 
eigen inzicht.  

De project en activiteiten presentatie zijn 
inmiddels al een maand geleden 
opgestuurd en in mei volgt de uitslag. Mocht 
ik eventueel mede genomineerd word voor 
de aanmoedigingsprijs van 1500 euro, dan 
moet er (nogmaals) gestemd worden op 
deze genomineerden; dat hoort U dan tzt. 
Als het de 5000 wordt.. tja, dan kunnen we 
daar toch maar het beste een feestje voor 
bouwen? Een kleintje dan.. Nog even 
duimen!!  

TWEE DOZIJNEN ALWEER..!! 
Heel stilletjes zijn er alwéér 6 edities voorbij 
gekomen het afgelopen jaar, en dat dankzij 
het animo dat jullie als lezers hebben om dit 
initiatief te steunen! Naar aanleiding van de 
Onwikkelingsprijs zijn er recentelijk ook een 
goed aantal nieuwe leden bij gekomen 
waardoor het totaal budget tot nu toe 
inmiddels de 6000 euro is gepasseerd! 
Hiervan is nog méér dan de helft over; en 
mocht de genoemde prijs niet gewonnen 
worden dan kunnen de voorgestelde 
aankopen (boot, zonne-installatie) toch nog 
gekocht worden.  De prijs is natuurlijk wel 
een hoop: dan kunnen er véél meer andere 
lokale intiatieven óók gesteund worden 
natuurlijk.  
Door het animo onder de lezers en moeder-
postbode is er besloten tot een derde dozijn 
in 2007. Dit betekent voor de vaste lezers: 
mocht U niet meer geinteresseerd zijn in het 
blijven ontvangen van deze Nieuwsbrief, 
laat dat dan even weten via mijn email 
adres (heike_van_gils@hotmail.com), of via 
mijn moeder (Tonny van Gils, 0135078003). 
Bij geen verdere reactie wordt aangenomen 
dat U de brief wil blijven ontvangen. Tja, en 
een kleine bijdrage is dan natuurlijk heel 
welkom.. ☺ Sommige lezers hebben al drie 
keer een duit in het zakje gedaan, deze 
mensen krijgen natuurlijk automatisch een 
derde ronde! 
Voor het komende jaar is er ook nog een 
nieuw plan in de maak. Om deze 
Nieuwsbrief wat officieler te maken voor een 
ruimer publiek zijn er al stappen 
ondernomen bij de notaris om een stichting 
op te richten. Deze stichting zal tot doel 
hebben het creeren van korte lijnen tussen 
lokale intiatieven op het brede gebied van 
duurzame ontwikkeling, natuurbescherming, 
landbouw, etc. De periodieke korte 
comunicatie met de donors zal één van de 
kenmerken zijn van de stichting; het blijkt uit 
ervaring van veel Nederlandse stichtingen 
dat dit vaak mist maar wel erg wordt 
gewaardeerd, natuurlijk. De naam van de 
stichting? Dat blijft nog even geheim tot het 
gebeuren echt een feit is!  



ZWANGER DOOR CORRUPTIE? 
Ja, ik gelukkig niet, maar véél vrouwen van 
San Martin dus opeens wel! Ik vond het 
opmerkelijk, ging vragen stellen en toen 
kwam het verhaal...  
In Colombia hebben alle inheemse mensen 
recht op een gezondheidsverzekering die 
tot hun beschikking staat in de vorm van 
landelijke Publieke Gezondheids-
instellingen. Deze instellingen ontvangen 
dan de staatssubsidie en moeten dan 
vervolgens de gezondheisfaciliteiten 
organiseren die in de overeenkomst staan. 
Eigenlijk dekken deze instellingen in theorie 
eigenlijk zowat alles. Behalve als 
iemand echt naar Bogotá moet 
met het vliegtuig voor ernstige 
aandoeningen dan moet het 
provinciebestuur van de Amazone 
in de buidel tassen. Prachtig toch? 
Nu de praktijk. Omdat deze 
instellingen na ontvangst van de 
subsidie vaak de overeenkomst 
niet zo nauw nemen moeten de mensen die 
ziek genoeg zijn om toch maar een dokter in 
Leticia te bezoeken (een halve dag reizen) 
vaak erg hard de verantwoordelijken van 
deze instellingen achterna rennen onder de 
tropische zon om hun voorgeschreven 
medicijnen etc. te kunnen ontvangen. 
Zonder een peso op zak te hebben om eten 
of drinken te kunnen kopen. Soms komen 
mensen al te overlijden vóór hun vliegtuig 
naar Bogotá geregeld is (bedankt, 
provinciebestuur..) en verkeerde diagnoses 
zijn heel gewoon (bedankt, ziekenhuis).  
Eigenlijk hadden de mensen 
van San Martin het best 
getroffen met de instelling 
waarvan eigenlijk het hele dorp 
lid was. ´Mallamas´. Een keer 
of twee per jaar kwam deze 
instelling met een medisch 
team naar het dorp om alle 
kwaaltjes te behandelen. Inclusief tandarts 
en gyneacoloog.  Owja, een van die 
tandartsen stelde bij mij vorig jaar zeven 
gaatjes vast en toen ik dat liet checken in 
Nederland had ik er geen. Die dacht zeker 
geld te vangen?! Of hij kon zijn vak gewoon 
niet en verklaart dat waarom hier zowat 
iedereen hier tanden mist. Wat nou vullen, 
hup gewoon gelijk trekken. 
Goed, alles redelijk ok tot de dag dat er een 
lastercampañe werd gehouden door de 
nieuwe concurrent ´Selvasalud´ (ned. 

´Bosgezondheid´) die de mensen een veel 
mooier beeld voorspiegelde over wat zij 
zouden doen als ze de overheidssubsidie 
zouden krijgen. Maar dan moesten ze eerst 
wél genoeg leden hebben. Met kleine 
´duwtjes in de rug  ́ (een t-shirt, een pet, 
snoepjes voor de kinderen etc.) werd zo 
toch best een aantal lid. Tja, en toen begon 
de ellende hè? Opeens was er geen 
anticonceptie service meer..  (terwijl dat 
natuurlijk wél zou moeten..) Getsie, en dat 
is toch wel net een thema waar men moeilijk 
over praat, en eisen stellen aan de instelling 
die spontaan helemaal niet meer in het dorp 

op bezoek komt is ook moeilijk... Het 
resultaat is dus een boel dikke 
buiken en piepkleine wezentjes!  
Deze babies worden overigens 
eigenlijk altijd ter wereld gebracht 
met de hulp van alleen een paar 
oudere vrouwen in het dorp. Die 
weten precies hoe ze de babie in de 
buik in de goede houding moeten 

masseren en de bevalling in goede banen 
te leiden. Ik heb eigenlijk nog nooit van een 
gevaarlijke situatie tijdens een geboorte 
gehoord, wél van spontane voortijdige 
abortussen. Traditioneel kennen de mensen 
planten (zoals onrijpe ananas) die een 
abortus kunnen veroorzaken of een 
zwangerschap kunnen voorkomen, maar 
toch is het gebruik hiervan niet frequent 
(vandaar die zwangerschappen dus..). Ik 
ken een aantal vrouwen van net boven de 
30 die door een spirituele ´behandeling´ van 
een shamaan steriel zijn. Dat is nog eens 

een kunst! Zo´n behandeling is 
oeroude kennis die helaas 
recent echt verloren is geraakt, 
bij het overlijden van de echte 
shamanen... 
Terug naar de instelingen. 
Later bleek opeens dat óók 
inwoners van San Martin die 

zich níet hadden ingeschreven bij 
Selvasalud  wél opeens op de ledenlijsten 
van Selvasalud voorkwamen en óók op de 
lijst van Mallamas. Slim truukje van 
Selvasalud om op deze manier méér 
subsidie te vangen. Hoe dat dat zomaar 
allemaal kan? Dat moet ik nog eens peilen 
bij Selvasalud, maar ik denk dat zoiets 
corruptie heet. Een snelle zoektocht op 
Google laat al snel zien dat er genoeg 
publieke claims en protesten zijn tegen 
zowel Selvasalud als Mallamas...  

ss



WORKSHOP MACRAMÉ 
Vorig jaar kwam ik op straat zo´n ambulante 
verkoper van zelfgemaakt halskettingen en 
oorbellen tegen. Toen was ik vooral onder 
de indruk van de oorbellen: fantastische 
vormen van een mooi soort ijzerdraad met 
verschillende kraaltjes. Deze producten had 
ik bij me toen ik in juli 2006 in Nederland 
was. Een groot succes! Toen ik weer terug 
was in Leticia heb ik weer producten van 
hem gekocht, maar dan meer kettingen van 
geknoopte chambira (tot draad verwerkte 
palmvezels). Vorige maand kwam deze 
aankoop eindelijk aan op ´t Ghil, waar U ze 
nu kunt bezichtigen. Als er nog over zijn 
dan..   
Met deze geweldige artiest (linksboven op 
de foto op de volgende bladzijde) is het 
gelukt om afgelopen maand een workshop 
te houden in San Martin van vier dagen. 
Natuurlijk kwamen er vooral vrouwen op af. 
Zij maken momenteel eigenlijk alleen tasjes. 
Deze zijn in Nederland helaas maar een 
matig succes is gebleken. Waarom? 
Volgens sommigen omdat ze geen rits 
hebben, soms nogal ´doorkijk´ zijn, niet in 
de regen kunnen want daar kunnen ze niet 
tegen, etc. Of gewoon omdat ze niet mooi 
gevonden worden. Kwestie van smaak? 
Als basis materiaal is er ook een hand-boor 
aangeschaft, dit vergemakkelijkt het maken 
van gaatjes in de zaden. Hiervoor kwamen 
de mannen in actie.. ☺ 

 
 
 

De ongeveer 10 deelenemende vrouwen 
moesten eerst de draden van chambira 
draaien, dat doen ze op hun bovenbeen: 
Daarna per persoon beetje bij beetje een 
model aanleren: 

En na vallen en opstaan.. ¨Meneer Peter, 
wilt U even komen kijken, volgens mij zit ik 
in de knoop..¨  was het resultaat erg mooi: 
op zijn minst de zes vrouwen en die ene 
meneer op de foto zullen hun geknoop niet 
snel meer vergeten; elk had zo een stuk of 
vijf kettingen van één of twee geheel nieuwe 
modellen. Dat is weer eens wat anders dan 
tasjes haken.. Bovendien kunnen de 
kettingen relatief veel voordeliger verkocht 
worden omdat er láng niet zoveel draad in 
verwerkt wordt.  
 
 



Workshop kosten per deelnemer inclusief 
aankoop van de hand-boor die in de 
gemeenschap blijft voor gebruik, salaris, 
transport en eten van de artiest, en een 

dagelijkse limonade: 2,5 euro per dag.  De 
artiest en de deelnemers waren geweldig 
enthousiast en een vervolg is dat ook het 
plan!  

 


